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Jongverkennerkamp 

2025 

 

Thema: 

Leger  
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Dag Jongverkenners  

Nog een paar weken zwoegen en zweten op school en dan is 

het alweer gedaan voor 2024-2025. Ook het scoutsjaar loopt 

hiermee op zijn einde, maar de scouts zou de scouts niet zijn 

als we niet zouden eindigen met een knaller.  

En die knaller komt ook dit jaar weer in de vorm van een 11-

daags supercool, hopelijk warm en droog, gek, avontuurlijk, vermoeiend 

maar vooral onvergetelijk kamp!  

Wrijf jullie kuiten maar al warm, gooi de armen los, nog een keer pompen 

voor wat extra armspieren en begin maar al honger te krijgen zodat je 

steeds je goed gevulde bord leeg krijgt. Om te weten hoe dit precies in 

zijn werk gaat, is er maar 1 manier: trek samen met ons naar de 

prachtige omgeving van Olloy-sur-viroin.  

In de bossen zitten daar blijkbaar een bepaalde troep soldaten uit het 

leger genaamd de jongverkenners. 

Wij als echte overwinnaars en avonturiers gaan de uitdaging aan om 

steden te vrijwaren van barbaren.  

Wij zullen er alles aan doen om jullie een onvergetelijk avontuur te 

bezorgen, en alles begint op 4 juli in Olloy-sur-viroin.  

Hieronder volgen de praktische afspraken, laat jullie mama en papa dit 

goed lezen en bereid jullie maar al voor op deze fantastische reis! 
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Een stevige linker 

Sfeervolle steenbok, impulsieve pinguïn, groothartige secretario, 

scherpzinnige struisvogel 

Praktische info 

We gaan dus op kamp van 4 tot 14 juli en hebben ons terrein geboekt in 

Olloy-sur-viroin, viroinval.  

 

Omgeving  

Viroinval is een deelgemeente van Olloy-sur-viroin en ligt in de provincie 

Namen.  

 

 

Post 

Voor mama’s, papa’s, broers en zussen, oma’s en opa’s, nichten en 

neven, vrienden en vriendinnen… die graag een fijne brief naar hun 

jongverkenner sturen: als dit op de envelop komt, komt hij zeker terecht! 
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Rue de Mariembourg 1 

5670 Viroinval 

Naam jongverkenner 

Scouts Zele  

 

 

 

 

 

  

Kostprijs 

10 nachten, 11 dagen, all-in. Gelukkig valt de prijs nog mee: €150 en je 

bent mee! 

Dit bedrag mag overgeschreven worden op het rekeningnummer:  

 

met vermelding: “voornaam en naam jongverkenner, kamp 2025” en dit 

graag voor vrijdag 20 juni 2025.  

Na afloop van het kamp kunnen jullie een groot deel van het kampbedrag 

terugkrijgen via de mutualiteit! Haal zo’n formulier af in het kantoor of via 

internet en laat het afstempelen door de groepsleiding! 

Mijn jongverkenner vertrekt vroeger of komt later, wat nu? 

Geen enkel probleem! Je mag je jongverkenner altijd vroeger komen 

halen of later afzetten als je bijvoorbeeld op reis vertrekt. Indien dit het 

geval is, wel graag op voorhand een mailtje naar 

jongverkennerleiding@scoutsengidsenzele.be Je kan ons op dat moment 

ook altijd bereiken op GSM om specifiek af te spreken. 

 

 

 

 

 

BE66 7370 3170 9343 

 

mailto:jongverkennerleiding@scoutsengidsenzele.be
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Ik ga op kamp en ik neem mee… 

Kledij 

- Perfect uniform (hemd, 

scouts T-shirt, broek, das, 

stapschoenen) 

- Lange broeken 

- Shorts 

- Truien (dikke/dunne) 

- Kousen 

- Onderbroeken 

- Regenjas 

- Stapschoenen 

- Sandalen (Teva’s) 

- Ander schoeisel 

- Zwemkostuum 

Slapen 

- Slaapmatje 

- Slaapzak 

- Eventueel kussen 

- Knuffelbeer 

- Pyjama 

 

Eetgerei 

- Gamel (2x) 

- Beker  

- Bestek (2x) 

- Aardappelmesje 

- Blikopener 

- Stevige drinkbus  

Toiletgerei 

- Tandenborstel + tandpasta 

- Handdoeken (eventueel 

microvezel) 

- Washandjes 

- Zeep + shampoo (biologisch 

afbreekbaar, Ecover) 

- Zakdoeken 

- Zonnemelk 

- Muggenmelk 

- Eventueel: deo, kam… 

Overige 
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- Identiteitskaart 

- Rugzak 

- Medicatie (leiding hiervan 

op de hoogte brengen!) 

- Zaklamp 

- Zonnebril 

- Petje 

- Keukenhanddoeken (3 

stuks) 

- Zakmes 

- Bol sjortouw van 75 m!  

- Een stuk plastiek van 

minstens 3*3 meter 

- Enveloppen/ adressen/ 

briefpapier/ postzegels/ 

stylo 

- Linnenzak (geen plastic 

zakken, dit gaat stinken!) 

- GSM (hierover worden 

afspraken gemaakt op 

kamp) 

Wat je niet meeneemt? 

- Snoep 

- Koeken  

- Zakgeld 

- Je ouders 
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Alles wat de mama’s en papa’s graag terug naar huis zien komen na ons 

kamp, kunnen ze best alles merken met de naam van de jongverkenner. 

Witte washandjes of metalen lepels zien er nu eenmaal allemaal hetzelfde 

uit! Vergeet ook zeker de uniformstukken niet te tekenen: deze zien er 

natuurlijk al helemaal hetzelfde uit.  

Tips bij het inpakken 

Het correct fitten van een rugzak vereist enig praktisch inzicht, een beetje 

logica en gezond verstand. Maar omdat velen al deze zaken ontberen, 

hebben wij een aantal handige tips voor jou klaar! 

Vuistregels: 

- Draag de zware spullen zo dicht mogelijk tegen je rug aan.  

Dus zorg ervoor dat het zwaartepunt bijna recht boven je heupen 

komt.  

- Materiaal dat je onderweg nodig hebt, steek je best bovenin de 

rugzak of zijzak.  

- Laat niks aan de buitenkant van je rugzak hangen.  

De rugzak: 

De meeste trekrugzakken zijn ingedeeld in 3 compartimenten en 2 of 

meer zijzakken. Het ondervak, het hoofdcompartiment en het bovenvak. 

Wat steek je nu allemaal in welk vak?  

 

- Het ondervak: 

Hierin steek je doorgaans je slaapzak. Als je plaats 

over hebt steek je hier best je vuile was ook in (in 

een linnenzak) 

 

- Het hoofdcompartiment: 

Dit vul je met zware dingen, zoals tent, kleding, 

voorraad eten etc. Je zorgt ervoor dat de zwaarste 

zaken zo dicht mogelijk tegen de rug komen.  

 

- Het bovenvakje: 

Kleine accessoires zoals kaart, zonnebril, kompas. 

Stop hier nooit iets zwaars in, want anders verleg 

je het zwaartepunt van de rugzak te veel naar 

boven en wordt je naar achter getrokken.  
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Algemene tips:  

Alles bij elkaar steken is ook niet altijd handig om iets terug te vinden, 

steek beter alles in aparte plastic zakken, van elke soort, zo blijft alles 

langer ordelijker en worden uw kleren minder snel nat. 

  

Vertrek 

Zoals reeds gezegd vertrekken we vrijdag 4 juli 2025 op kamp. Hiervoor 

spreken we af om 07:15u aan het station, we vertrekken in perfect 

uniform! 

Wat steken we allemaal in onze dagrugzak? 

● Lunchpakket (boterhammen + drank) voor ’s middags 

● Eventueel medicijnen 

● Een goed humeur voor het ganse kamp 

● Dit alles in een handig rugzakje 

 

Terugkomst 

Deze wordt voorzien in de namiddag. We zouden op 14 juli om 13u de 

trein nemen. Als alles goed meezit, zijn we in Zele om 17u. Rond dat uur 

kunnen jullie uw jongverkenner ophalen aan het station in Zele. Daarna 

gaan we allemaal samen naar het heem om de bagage op te halen. We 

zullen jullie de dag zelf ook op de hoogte houden bij eventuele 

veranderingen zoals vertragingen en dergelijke. 

 

Camion inladen 

Dit zal gebeuren op woensdag 25 juni om 19.00u op het scoutsterrein. 

Uniform en lunchpakket gaan niet mee op de camion, dit heb je aan op 

vrijdag 4 juli.  

 

Is er een dokter in de zaal? 

Gelieve alle individuele steekkaarten zo volledig mogelijk in te vullen en 

op de dag van vertrek (of op woensdag 25 juni) af te geven aan de 

leiding. Indien uw jongverkenner medicijnen moet nemen, gelieve dan bij 

alle doosjes of flesjes een briefje te steken met daarop de naam van uw 

zoon en het tijdstip + de hoeveelheid die zij ervan moet nemen. Vergeet 

ook niet om de leiding te verwittigen. Er gaat ook een goed gevulde 
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verbandkoffer mee voor kleine ongevallen, en opgeleid medisch 

personeel! 

 

 
Af te geven bij vertrek 

- medicatie + doktersattest 

- SIS-kaart of kids-ID 

- individuele steekkaart (vroeger medische fiche): wie deze nog niet 
afgegeven heeft dit jaar krijgt nog een exemplaartje bij deze 

kampbrochure. Vergeet ze zeker niet! 

 

Fouriers 

Onze fouriers, zij zorgen voor alle kleine hapjes en drankjes op kamp. Ze 

hebben ons al beloofd dat het lekker wordt!  

 

Nog vragen? 

Voor dringende zaken op kamp of heb je na het lezen van deze 

kampbrochure nog vragen dan kunnen jullie ons altijd bereiken via 

onderstaande telefoonnummers. Geef gerust een belletje, spreek ons aan 
na de vergadering of stuur een mailtje naar 

jongverkennerleiding@scoutsengidsenzele.be 
 

Emile De Four  Meerskant 173, 9240 Zele  0468577181 

Bodhi Van Avermaet Stanislas Cockstraat 8, 9160 Lokeren 0472177787 

Sébastien Waterschoot Lokerenbaan 237, 9240 Zele  0490431367 

Sverre De Meuleneir Veldeken 172, 9240 Zele   0486924466 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jongverkennerleiding@scoutsengidsenzele.be
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Wet en Gebed 

Uit medeleven met uw teergeliefde leiding die vooraleer ze op kamp 

vertrekt ook menige pagina’s tot zich neemt, en natuurlijk ook omdat we 

echte scouts zijn met enig gevoel voor traditie, is hier een beetje blokvoer 

voor jullie. Dit nemen jullie best mee op kamp, zodat jullie het nog eens 

kunnen herhalen!  

Wet: 

Wij zijn jongverkenners, 

Wij wagen het avontuur 

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar 

Wij willen samenwerken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan  

Ik wil winnen en kan verliezen 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal 

‘Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen.  

Gebed: 

Heer Jezus,  

Wij zijn blij hier samen te zijn, 

Wij danken u omdat we stilaan mogen ontdekken: 

De schoonheid van de natuur, 

De spanning van de tocht, 

De fijne momenten rond het kampvuur.  

Wij durven u vragen: 

Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, 



Pagina 11 van 12 
 

Meer vriendschap te ervaren in het samenzijn.  

Zo zal hier in ons midden iets groeien van uw droom: 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

 

 

Avondlied: 

O heer 

D’avond is neer gekomen  

De zonne zonk de duister klom 

De winden doorruisen de bomen  

En verre sterren staan alom 

Wij knielen neer om u te zingen 

In ’t slapend woud ons avondlied 

Wij danken u voor wat w’ ontvingen 

En vragen Heer verlaat ons niet.  

Scouts en leiders knielen wij neder 

Door de stilte weerklinkt onze bee 

Luisterend, fluisterend kruinen wij neer 

En sterren staan al teder 

Geef ons Heer zegen en rust en vree, 

Slaapwel 

Beloftelied  

Wij hebben U, o Jezus, plechtig beloofd, U altijd te erkennen als 

opperhoofd.  

Geef dat w’ U minnen zouden, steeds meer en meer.  

Help onz’ belofte houden Jezus onze Heer.  

Wij hebben het gezworen dat Gij steeds zoudt, ons hoofd en leider wezen 

als opperscout.  

Geef dat w’ U minnen zouden, steeds meer en meer.  

Help onz’ belofte houden Jezus onze Heer.  
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Wij zullen gans ons leven lijk Gij ’t gebood, U volgen en U dienen tot aan 

ons dood.  

Geef dat w’ U minnen zouden, steeds meer en meer.  

Help onz’ belofte houden Jezus onze Heer. 


