
Maandbrief september

13 SEPTEMBER 2025:
ÉÉN TEGEN ALLEN

6 SEPTEMBER 2025:
SCOUTSFEESTEN

Om het jaar goed te starten komen
jullie er vandaag achter wie wij zijn.

Alle nieuwsgierige kabouters komen
tegen 14u naar het scoutsterrein. Om
17u is onze eerste keer samen helaas
al gedaan. Maar je kan nog blijven
om iets te drinken of te eten.

De ouders kunnen tijdens de
activiteit genieten van een drankje
op ons terras. 

Vandaag gaan jullie
opdrachten uitvoeren.
Lukt het jullie om alle
opdrachten goed uit te
voeren?

Kom tussen 14u en 17u
naar de scouts.

20 SEPTEMBER 2025: KENNISMAKINGSSPELLETJES
Vandaag gaan we elkaar eens echt leren kennen. Wie zijn jullie? Wie zijn
wij? Wat doen we graag? Wat doen we niet graag? Wat is je
lievelingseten? Kom het allemaal ontdekken tussen 14u en 17u.

EEN STEVIGE LINKER
De kabouterleiding

27 SEPTEMBER 2025: 
STERKSTE KABOUTER

Wie wint de titel van sterkste
kabouter? Maak je klaar om te
strijden voor de titel tussen 14u en
17u.


