Vandaag spreken we van 2 tot 5 af op de scouts om er achter te komen wie er
het beste kan lopen op haar handen, wie het hoogste kan springen op één been,
de beste blinde oriéntatie heeft en kortom wie de beste paralympiér zou zijn!

Er altijd al van gedroomd om als een echte prinses te leven? Kom deze
zaterdag van 2 tot 5 in je mooiste prinsessenoutfit naar de scouts om
erachter te komen hoe leuk het niet is om écht een prinses te zijn!

Kerst komt er bijna aan, en dat betekent familie, eten en natuurlijk heel veel pakjes!
Deze vergadering kun je al eens oefenen op je inpakpapier-verscheurtechniek
samen met al je scoutsvriendinnetjes, van 2 tot 5 op de scouts!

Deze zaterdag beleven we de dolste winterpret op het ijs van de Kristallijn! Afspraak
op de scouts om 2 uur, en om 5 uur zijn we al weer terug. Vergeet zeker geen geld
en handschoenen mee te nemen! Meer info volgt via mail en de Whatsapp-groep.
(Aan de ouders: Nog geen lid van de Whatsapp-groep? Stuur een mailtje naar
guusje.vanderpoorten@scoutsengidsenzele.be, en we voegen je toe voor handige info en
een plek waar alle leiding makkelijk bereikbaar is.)

Een stevige linker,
Vurige Flamingo, Jolige Cavia, Edelmoedige Strigo, Fidele Vlinder,
Rechtvaardige Salmo en Parmantige Merlin



