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Wie is wie?
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Hallo kapoentjes en ouders!

In dit boekje vinden jullie alle informatie over de kapoenen van dit
scoutsjaar. Wij, als leiding, stellen ons ook kort voor zodat jullie ons al beter
kennen.

Kapoenen zijn alle meisjes en jongens van het eerste en tweede leerjaar. Dit
is daarnaast de eerste groep van de scouts. Elke zaterdag gaan we elkaar
zien op het scoutsterrein.

Onze maandbrieven staan op onze site bij het onderdeel “activiteiten” en
daaronder vind je “brieven”.

Wij zien jullie allemaal graag komen om een paar uur plezier te maken op de
scouts.

Groetjes, de kapoenenleiding
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Algemeen

Onze activiteiten gaan altijd door op zaterdag van 14u tot 17u. Er zullen
zeker activiteiten doorgaan op een ander moment of een andere plaats.
Indien die activiteiten gepland zijn, zal dit duidelijk vermeld staan op de
maandbrief. Lees de maandbrief dus altijd goed na dat de kapoenen niet op
de foute plaats staan.

De kapoenen kunnen allemaal binnenkomen via de grote poort
(Scoutsstraat 55). Als ze met de fiets komen kunnen ze die ook in de
fietsenstalling zetten.

Praktisch



Kapoenen kunnen ingeschreven worden op de website van de scouts zelf.
Op de site kunt u naar het rubriek “Lid worden” gaan en daaronder zult u
“online inschrijven” vinden. Die vult u volledig in en dan moet enkel het
lidgeld nog betaald worden. Dit moet zeker gebeuren. Hieronder staan nog
foto’s.
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Contact
Indien jullie vragen of opmerkingen hebben kunnen jullie ons altijd bereiken
via het volgende e-mailadres: kapoenenleiding@scoutsengidsenzele.be

Voor dringende informatie of problemen kan je ons bereiken op een van
onderstaande telefoonnummers:
Xebo (Emiel): +32 471 71 77 62
Zazoe (Louka): +32 471 39 78 85
Nala (Nele): +32 471 71 16 71
Gigi (Tine): 0468 47 77 45
Toto (Tyler): 0477 27 27 17
Petro (Lars): 0465 08 49 74

Inschrijven



Kapoenen hebben op vlak van uniform niet veel voorwaarden waaraan ze
moeten voldoen. Er zijn 2 uniformstukken die de kapoenen al zouden
moeten hebben. Hierbij gaat het om de rode T-shirt van scouts en gidsen
Zele, net zoals de beige das en het schildje.

De T-shirts, das en schildje zijn allemaal te verkrijgen bij de leiding. Spreek
ons voor of na de activiteit aan met de vraag of u een das, schildje of T-shirt
kunt kopen. Dan helpen wij graag verder.

Daarnaast vermelden we ook nog graag dat de kapoenen ook al een groene
broek/rok mogen dragen en een hemd. De broek/rok en hemd kunnen
gekocht worden via de website van de Hopper. Al zijn deze onderdelen nog
niet verplicht voor de kapoenen.
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Uniform
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Wie zijn wij?
Xebo (takleider)

Hallo!
Ik ben Xebo (Emiel) en ik ben 19 jaar. Mijn totem is
Joviale Beermarter. Ik studeer tuin- en
landschapsarchitectuur.
Het is mijn tweede jaar leiding en heb er al veel zin in!
Hopelijk jullie ook!

Zazoe
Hey liefste kapoentjes!
Mijn naam is Zazoe (Louka) en ook dit jaar geef ik
leiding aan jullie. Mijn totem is fidele salangaan. Het
is mijn derde jaar als leiding, ik studeer ook mijn
derde jaar burgerlijk ingenieur chemie en
materiaalkunde.
Hopelijk kijken jullie, net als ik, evenveel uit naar de
toffe vergaderingen en spelletjes. Ik ben ook nog
kapoen geweest, en ooh wat was dat fijn.

Nala
Hallo kapoentjes!
Mijn naam is Nala (Nele), ik ben 19 jaar en mijn
totem is stilgenietende das. 
Ik geef mijn tweede jaar leiding aan jullie, ik studeer
lager onderwijs in Sint-Niklaas.
Ik kijk er heel hard naar uit om aan jullie leiding te
geven en jullie blije gezichtjes te zien iedere
vergadering.



Gigi
Hey kapoenen,
Ik ben Tine en ik ben 18 jaar. Dit jaar is mijn eerste jaar
leiding en ook mijn eerste jaar aan de unief. Ik studeer
psychologie aan de Ugent. Zelf zit ik al in de scouts vanaf
eerste jaar kapoen. Jullie noemen me Gigi. 

Toto
Heyyy,
Ik ben Toto en ik ben dit jaar voor de eerste keer
leiding. Ik zit al heel mijn leven op de scouts. Mijn
totem is Levenskunstige Sifaka.

Petro
Hey scoutser, 
Ik ben lars Rombout. Ik ben 18 jaar en zit al
van 1ste jaar kapoen op de scouts. Volgend
jaar ga ik burgerlijk ingenieur studeren in gent.
Ik kijk er heel hard naar uit om komend jaar
elke zaterdag van 2 tot 5 ons heel hard te
amuseren. Als jij dat ook wil, kom dan zeker af.


