
1-11 juli 2026
Het zonnige eiland: Couvain

(rue de cerfontaine)



Beste jongverkenners, het is weer
bijna tijd voor het leukste kamp

van het jaar: scoutskamp !!

Het Thema van dit jaar is Expeditie Robinson.
Verwacht dus maar exotische activiteiten en

tropische stormen.

In deze kampbrochure vinden jullie alle
informatie die jullie nodig hebben om jullie 10

dagen te amuseren :)

Lees hem dus zeker goed door en zorg ervoor dat
alles zeker in orde is.

Hopelijk hebben jullie er
evenveel zin in als wij.
Een stevige linker de

jongverkenner leiding.

Lars, Seppe en Dries 



Praktisch

Waar en wanneer

Van 1 tot 11 juli gaan we op kamp 
naar Couvain 

(rue de cerfontaine)

Camion

Het vullen van de camion gebeurt op 27 juni om 18:00.
Uitladen gebeurt op 11 juli rond 18:00. 

Vervoer

We gaan met de trein en spreken om 09:15 af op het station
van Zele.

Op zaterdag 11 juli zijn we rond 18:15 terug op het station in
Zele. 

Mochten de uren nog veranderen worden jullie zeker op de
hoogte gebracht



ISI + kaart en ID
Lunchpakket
Medische fiche
Medicatie + doktersattest (te
downloaden op onze site). Als
wij dit attest niet ontvangen,
mogen wij geen medicatie
geven aan jouw kind. Als er
zaken zijn waar we best
rekening mee houden vermeld
deze dan duidelijk in de
medische fiche!

Wat neem ik mee bij vertrek?

Steek deze documenten samen in een
enveloppe/mapje en geef

dit af aan de leiding bij vertrek.



I N S C H R I J V E N

We vragen om jouw jongverkenner voor
16 juni in te schrijven door een mail te

sturen naar
dries.destrycker@scoutsengidsenzele.be

De mail bevat het volgende:
naam jongverkenner
geboortedatum
allergieën
eventuele vragen/ opmerkingen

Dan hoor ik jullie denken wat
kost zo een prachtige strandhut

aan de helderblauwe zee: €150.
De vissen om op te eten zullen

jullie zelf wel nog moeten vangen.
Gelieve dit over te schrijven naar

BE

Als alles in orde is, krijg je een
bevestigings e-mail



Hoe ziet onze dag eruit?

8u00
Opstaan, tijd voor de PT: zo is onze dag meteen

goed gestart!
8u30

Tijd voor het ontbijt, de afwas en de eerste
schouwing
van de dag.

10u00
Tijd voor onze ochtendactiviteit.

12u30
Middageten!

14u00
Platte rust.
15u00

Tijd voor ons namiddagspel.
18u00

Tijd voor het avondeten en de laatste schouwing.
20u30

Tijd voor het laatste spel van de dag. Gevolgd
door de beruchte eilandraad!

22u00
Nog snel onze tanden poetsen,

en dan gaan slapen.



Wat neem ik mee?

Eetgerief

Gamel 
Drinkbeker 
Bestek: lepel, mes, vork, klein
lepeltje 
3 keukenhanddoeken (weinig
overlevingskans) 

Slaapzak 
Pyjama 
Kussen 
Slaapmatje (geen veldbed!!)

Om te slapen

Washandjes 
Handdoeken 
Douchegel en Shampoo
(biologisch afbreekbaar)
Kam 
Tandpasta + tandenborstel 
Zonnecrème + After-Sun

Toiletgerief

Uniform: aandoen bij vertrek 
Regenjas
Ondergoed + kousen
Lange broeken 
Shorten 
T-shirts
Dikke truien
Kleren die vuil mogen worden
Goede stapschoenen
Speelschoenen, slippers 

kledij

zwembroek
Linnenzak voor de vuile kleren 
Pet
Zaklamp Klein rugzakje (voor
vertrek)
boek kaarten
trekrugzak (tweedaagse)
Zakdoeken 
Eventuele medicatie + doktersattest
(afgeven bij vertrek)
Briefpapier, enveloppen, postzegels,
adressen en schrijfgerief
Stevige drinkbus 
Muggenmelk
Zakmes
aansteker
3 bollen sjortouw
groot plastic zeil

Allerlei



Ons uniform

Beige hemd 
Groene lange broek, short of rok van Scouts en

Gidsen Vlaanderen 
 Beige das met schildje Zele

 Rode T-shirt Scouts en Gidsen Zele 
Bottinen

 Tekentjes op de juiste plaats op het hemd:



Onze liedjes

Voor het eten zingen we 
Voor spijs en drank, voor dagelijks brood, wij bidden U, oh
Heer. Nog een keer! Voor spijs en drank, voor dagelijks

brood, wij danken U, oh Heer. Bikkebikkebik? Haphaphap!
Bikkebikkebik? Haphaphap! Bikkebikkebiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik?

Haphaphaaaaaaaaap! Smakelijk! Smakelijk! Eten is
noodzakelijk! Anders gaan we
dooooooooooooooooooooood!

Het Avondlied 
O Heer, de avond is neergekomen, de zonne zonk, het

duister klom. De winden doorruisen de bomen en verre
sterren staan alom. Wij knielen neer om U te zingen in 't
slapend woud ons avondlied. Wij danken U voor wat we
ontvingen, en vragen, Heer, verlaat ons niet. Scouts en
leiders knielen wij neder, door de stilte weerklinkt onze
bee. Luist'rend fluist'ren kruinen mee en sterren staren
teder. Geef ons Heer, zegen en rust en vree. Slaapwel!
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